CONVOCATIE MSC jaargang 55 nr. 4

1 mei 2025
Voorzitter: Julia Schmidt Website: www.maastrichtseskiclub.nl
Secretaris: Elle Daemen
Penningmeester:  Annemie Bruls Bankrek.: NL58 INGB 0002 5226 25

t.n.v. Maastrichtse Ski Club

Trainingsagenda:

>> woensdagavond van 20.15 — 21.15 u. in en rond Sportpark Jekerdal, Mergelweg, Maastricht:
- conditietraining
- hardlooptraining
- Nordic Walking

>> dinsdagmiddag van 14.00 — 15.00 u. vanaf Statieplein in Kanne
- conditietraining
- Nordic Walking

>> zondagmorgen van 09.30 — 11.00 u. wandelen, bijeenkomst Statieplein in Kanne.
>> ook op zondagochtend: hardlooptraining.
Informatie wordt graag verstrekt door Gerard Hermkens,
gerardhermkens@home.nl, 06 53 94 77 30.

30 maart 2025:
Een wandeling op initiatief
van Wies Daemen:

samen naar “de Observant”
om aan haar 92¢ verjaardag
een mooie herinnering te
verbinden.
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/s voor eigen risico.



http://www.maastrichtseskiclub.nl/
mailto:gerardhermkens@home.nl

9-10

11-12

13

14

15-16

INHOUDSOPGAVE

Trainingsagenda

Inhoudsopgave

Voorwoord

Clubagenda

Uitnodiging

Varia-middag

Langlaufreis

Heuvelland Marathon

Wandelingen

Varia-middag

Vrije Nieuwsgaring

Vrije Nieuwsgaring

Wandelweekend

Jubileumfeest

Eau, eau, Maastricht

Dobbiaco

Maastricht-Vaals

Wabhlwiller

Theresiakerk/PhilZuid

Wies Daemen

Orchideeéntuin

Rursee

1 juni

7 februari

14-23 februari

16 maart

16 maart

4 april

30 maart

mei-juni

13-14 april

Verslag:

Elle Daemen

Bestuur

Paul Houx

Marlou vd
Berg

Elle Daemen

Elle Daemen

Betty Heinen

Elle Daemen

Julia Schmidt

Julia Scmidt
Elle Daemen

Foto’s

Betty Heinen

Corrie
Mommen

Julia Schmidt

Harrie
Hutschemakers

Gert Lammer
Gerrie

Boersma
Ans Hondelink

Betty Heinen
Ans Hondelink

Elly vd Essen
Irene Schelling

Julia Schmidt

Julia Schmidt
Ans Hondelink



VOORWOORD

Deze convocatie start 1 mei, het laatste kwartaal van het 55¢ clubjaar van MSC. En het “still going strong” van onze
skiclub is af te leiden uit onze goed gevulde en gevarieerde agenda. Hoogtepunt daarvan vormt het jubileumfeest op

zondag, 1 juni a.s.

Als bestuur hebben we geprobeerd een gevarieerd feestprogramma samen te stellen dat het voor alle leden mogelijk
maakt deel te nemen en ook voor allen een aantrekkelijk geheel is. Maar daarmee zijn we er natuurlijk niet want een
feest kun je alleen samen bouwen. Gelukkig weten we uit ervaring dat MSC-ers daar goed in zijn. Vol vertrouwen zien
we dan ook uit naar alle spontane aanmeldingen. Bij vragen staan Julia, Annemie en ik natuurlijk graag paraat voor
een goed antwoord. Het is onze grote wens dat alle deelnemers zullen napraten over een prachtige jubileumviering!

Elle

Clubagenda
mei 3 zaterdag Merci-Moment voor alle MSC-vrijwilligers
18 zondag wandelingen
juni 1 zondag jubileumfeest
5 donderdag bestuursvergadering
6 vrijdag Varia-middag
22 zondag wandelingen
juli 17 donderdag bestuursvergadering
augustus 15 vrijdag Algemene Ledenvergadering
24 zondag seizoenopening
september 5 vrijdag Varia-middag
11 donderdag bestuursvergadering
oktober 3 vrijdag Varia-middag
16 donderdag bestuursvergadering
november 7 vrijdag Varia-middag
december 14 zondag eindejaarswandeling
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UITNODIGING
voor het MSC-lustrumfeest op
zondag, 1 juni 2025

Natuurlijk hebben we als bestuur ons beste beentje weer voorgezet voor een
prachtig MSC-feest met een verrassend programma.

En dat blijft voorlopig ook een verrassing. We verklappen alleen dat we met een
touringcar naar de feestlocatie gaan en dat daarbij voor het verzamelen keuze is
tussen twee opstap-/ eindstation plaatsen:
> om 13.30 u bij NS Station Maastricht, voorzijde, *
bij eerste opstapplaats voor taxi’s
(t.b.v. aansluiting openbaar vervoer) of
> om 13.45 u parkeerterrein bij de Geusselt bij de busopstapplaats, te bereiken
via ingang voorbij Mac Donalds en dan straatje in
(t.b.v. mogelijkheid parkeren eigen vervoer).
Geschatte terugkomst in Maastricht: ca. 22.00 u.

Op weg naar ons adres van de dag zal Julia de details van het feestprogramma
onthullen. Natuurlijk heeft zij ook een antwoord paraat voor alle vragen daarover.
Tip vooraf: er zijn geen dressvoorkeuren maar hooggehakte schoenen lijken ons
geen ideale ouitfit.

De kosten voor het complete arrangement bedragen voor leden € 10,-.

De overige kosten van ca. € 100,-/p.p. worden gedekt door gemaakte reserveringen.
leder MSC-lid kan een introducé meenemen (conform MSC-regels kostenneutraal)
voor een eigen bijdrage van € 110,-.

Aanmeldingen zien wij graag véor 15 mei tegemoet door overmaking van de
eigen bijdrage(n) op de MSC-clubrekening:
NL58 INGB 0002 5226 25 t.n.v. Maastrichtse Ski Club
onder vermelding van NAAM en OPSTPAPPLAATS.

Laat je verrassen!
Het is een prachtige locatie met alles in huis
voor een gezellig en uniek MSC-feest
onder genot van spijs, drank, muziek en
onze eigen MSC-familie!!

LA ﬂhnemiz




Varia-middag, 7 februari 2025 Eau, eau, Maastricht!
Verslag: Paul Houx Foto’s: Betty Heinen
Eau, Eau, Maastricht.

De eerste Varia-middag van MSC in 2025 speelde zich af in de stad met als onderwerp : water.

Joes Minis, werkzaam in het Centre Céramique als historicus ging ons voor. Hij draaide nog eens aan een van de

punten van zijn “Dali-snor” en ging op een gure namiddag van start met zo’n 20 MSC-ers. Grofweg maakten we met
hem een wandeling vanaf het Bassin linksom de binnenstad en terug langs de Maas naar het Bassin. En dan valt er
héél wat te vertellen over de stad in relatie met water.

Om te beginnen met onze oude industriehaven het Bassin,

op de kop af 200 jaar geleden gegraven als eindpunt van de
Zuid-Willemsvaart die toen werd aangelegd tussen

’s Hertogenbosch en Maastricht omdat in de zomer grote
delen van de regenrivier Maas niet bevaarbaar waren.

Later werd het Bassin ook het eindpunt van het kanaal dat Luik
met Maastricht verbond. De moeder van Petrus Regout zag er
direct brood in en kocht aan het eind van de Boschsstraat uit
een faillissement een woonhuis met grond en stallen, de plek
waar later Petrus Regout zijn glasblazerij uit de Jodenstraat
naar verplaatste en zijn bedrijf verder uitbouwde.

We bleven hier niet mijmeren en wandelden naar
de overgebleven oprit van de Noorderbrug, nu een
folly, waar we uitkeken op een herinnering aan de
verguisde generaal Dibbets die Maastricht rond
1830 behield voor Nederland.

We keken hier ook op een overkluizing van de Zuid-
Willemsvaart op de plek waar het kanaal vanaf sluis
19 door de stadswallen ging.

Daarna daalden we af naar het pad langs de
tweede binnenhaven van Maastricht die aan de
noordzijde van de stadswallen ligt waar nu een
stukje natuur in ontwikkeling is.

Joes zette er even een stevige pas in want we
moesten via de Statensingel en de Herbenusstraat,
aangelegd op de vroegere stadsgracht, naar de
Zakstraat waar hij o.a. uit de doeken deed dat deze
straat haar naam ontleent aan het feit dat ze
vroeger dood liep (in 't Frans : cul de sac).

Er was nog meer te zien of te vertellen zoals de hier
gelegen maar niet zichtbare ondergrondse
verbinding van de Jeker naar de Maas om bij
belegering delen van de stad de stadsgrachten van
water te kunnen voorzien. En zo kwam dan de
Jekerstraat weer aan z’'n naam!

Interessant waren ook de overgebleven gebouwen van de vroegere stadsboerderijen.




Via de Kommel, met ook weer vroegere stadsboerderij-

gebouwen, kwamen we in de Abtstraat waar Joes ons leerde A b tstraac
dat de naamgeving niets te maken heeft met een klooster-

overste maar het straatnamenboek van Maastricht geeft als Z a b straot
mogelijke verklaring : ter plaatse gelegen grond van de abt
(proost) van de St. Servaaskerk. Nog werk voor historici.

Door de Tongersestraat en over het Academieplein
kwamen we bij het Conservatorium en ontmoetten daar
de Jeker die ter plaatse door de stadsmuur “breekt”. De
molen “de Reek” bleek gerestaureerd en het rad zag ik
voor de eerste keer draaien.

De omvang van het Conservatoriumgebouw komt overeen met de contouren
van de voormalige molen “van Dolk” die daar vroeger stond en lakenstoffen
produceerde.

Vanaf dit punt vertakt de Jeker zich door de stad en wij volgden de zuidelijke tak
die ondergronds midden door de Grote Looiersstraat en Achter de Molens
verder stroomt. Joes ging echter met ons door de Kleine Looiersstraat en aan
de Leeuwenmolen voorbij en wijst ons op de vistrap, een ander element dat met
water te maken heeft, en die aangelegd is in de zuidelijke tak van de Jeker die voér de eerste omwalling stroomt en
net buiten de Helpoort in de Maas uitmondt. Aan de andere kant van het park staan de oudste huizen van Maastricht
(ca.1890) die aan een echt, maar nog niet gemeentelijk waterleidingnet, werden aangesloten.

Verder lopende naar de Helpoort stopten we tegenover het Pesthuis omdat er
daarnaast tegen de stadsmuur een slachthuis stond dat 0.a. het bloed van het slachtvee
via de “Bloodbak” op de Jeker loosde. Menigeen wist wel van de “Bloodbak” maar
niemand van ons had die bak ooit gezien.

Door het park, waar vroeger scheepjes aanmeerden toen daar nog het kanaal was,
wandelden we langs de “Zwitserse steen” naar het punt aan de oever van de Maas
waar volgens de overlevering de eerste (houten) Romeinse brug over de Maas zou
hebben gelegen. Joes uitte hier zijn zeer ernstige twijfels over. Maar wat doen die
paalresten dan in de rivier die nota bene Rijksmonument zijn ? Zouden die uit de
achtste eeuw dateren ? We stelden vast dat de geleerden daar nog maar eens op
moeten studeren.

Door onder de elfde boog door te wandelen liepen we verder over de Maaskade om ter
hoogte van de St. Teunisstraat over te steken en onderlangs de kade van het Bassin, na ruim twee en een half uur, te
arriveren in het restaurant van bioscoop Lumiére voor een versnapering waar we inmiddels wel aan toe waren én om
nog even wat na te praten. Na een dankwoord aan Joes en de gebruikelijke fles wijn konden we op een zeer
informatieve middag terug kijken.

Paul Houx



MSC Langlaufreis 2025 - Dobbiaco/Toblach 14 - 23 februari 2025

Verslag: Marlou van den Berg Foto’s: Harrie Hutschemakers, Corrie Mommen en Julia Schmidt

Op 14 februari vertrokken 6 leden van de Maastrichtse Ski Club naar Toblach, het grootste langlaufgebied van
Europa, 4 langlaufers, nl. Corrie, Harrie, Julia en Marlou en 2 wandelaars, nl. Elfriede en Ine.

We reisden 2 dagen heen en ook weer retour.
Op de heenweg hadden we voortdurend file, waardoor we op de . :
1¢ reisdag later arriveerden in Augsburg. Harrie had een prima .
hotel geboekt, ergens een hapje eten lukte niet in het weekend,
dus kwamen we uiteindelijk terecht bij Mc.Donald.

Maar gelukkig konden we nog terecht in een soort bierlokaal
voor een glas goede wijn.

Onderweg zagen we al vroeg sneeuw, een goed voorteken.
En inderdaad hadden we de hele vakantie genoeg sneeuw

om te langlaufen en goede gespoorde loipes.

En ook de hele week zon!

De laatste dag begon het wat te dooien, omdat de temperatuur
steeg.

En ook de wandelaars maakten mooie tochten, zoals een
wandeling rondom de Pragser Wildsee. De langlaufers maakten
twee keer een mooie tocht tot een hoogte van ca 1500 meter.
Elke dag kwamen we in café Annelies bij elkaar voor de borrel,
witte wijn, maar ook aperol spritz waren het geliefde drankje.
Annelies waardeerde ons bezoek, we kregen zelfs toastjes met
kaas.

We genoten ook van een rondje van Frans en Paul, onze eerste
initiatiefnemers van de langlaufreizen.

Op 22 februari was de terugreis gepland, met ook weer een
prettig hotel in de buurt van Ulm.

We konden terugkijken op een fijne en gezellige week, vol zon, mooie loipes en prima wandelweer. Uiteraard met
dank aan de organisatoren, Harrie, Julia en Corrie. En natuurlijk onze goede chauffeurs.

Marlou van den Berg



Heuvelland Marathon — 16 maart 2025 — 5° editie door Bearsports

Starring: Annette !

De Heuvelland Marathon liep in 2025 van Maastricht bij de
Geusselt naar de finish bij het Drielandenpunt in Vaals.

Het was geen gewone marathon maar een natuurmarathon en
liep overwegend over onverharde paden zonder dat het een
trailrun was.

Het is geen Heuvelland marathon zonder een aantal hoogtes met
deze keer een totaal van 595 hoogtemeters.

Naast de hele en halve marathon afstand werd ook een estafette
vorm worden aangeboden voor teams van 4 of 2 personen (2x
21,1km).

En aan deze estafette namen Annette en haar gezin deel:
Annette nam het eerste deel van 13,5 km vanaf de Geusselt
voor haar rekening. De beide zoons deden de middelste etappes
en haar man deed het laatste deel met de finish op het
Drielandenpunt in Vaals.

Dat leverde hen positie 11 van de 28 estafette-teams van 4
personen op!

Dank zij de attente actie van Gert Lammer ontvingen wij beide
foto’s met zijn commentaar: ST s
Hier is een foto van Annette een van de toppers van de Marathon van Maastricht naar Vaals 16 maart 2025
Groetjes Gert

Dank aan Gert die bij zoveel mooie momenten in het Zuid-Limburgse land steeds weer zijn oude kameraden weet te
spotten!

En Annette was ook tevreden: prachtig weer en een geweldig mooi parcours.

Chapeau Annette & Co. !!




Wandelingen rond Wahlwiller - 16 maart 2025

Foto's: Gerrie Boersma en Ans Hondelink Verslag: Elle Daemen

Het is zonnig maar behoorlijk fris als we ons op zondagmiddag, 16 maart om 13.30 u. verzamelen bij Gasterij

A Gen Kirk in Wahlwiller voor het wandelprogramma. De wandelleiders hebben drie varianten in de aanbieding:

met Harrie Hutschemakers ca. 12 km wandelen in een stevig tempo, met Corrie Mommen op stap voor een route van
+ 9 km en een kortere tocht van enkele kilometers over gevarieerd terrein met Julia.

ledereen heeft snel zijn keuze gemaakt en we gaan
welgemoed op pad. Harrie en Corrie starten met dezelfde
route, waarbij Harrie het looptempo voor zijn “groep” wat naar
beneden bijstelt.

- Sa
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Gekozen wordt om het pad langs de Selzerbeek te volgen
richting Nijswiller. We doorkruisen aansluitend het dorp en
gaan via de omhoog slingerende Vossenstraat naar een
doodlopende asfaltweg die bij de runderfokkerij—van
prachtige limousin koeien—een veldweg wordt.

Aangekomen bij een zitbank splitst de groep zich. Harrie gaat

weliswaar voorlopig nog dezelfde weg over een smal licht stijgend pad langs een grubbe. Onderweg struikel ik over
mijn eigen poles, wat een flinke zwelling rond mijn mond en naar achteraf nog blijkt ook een gekneusde rib oplevert.
Souvenirs waar ik meerdere dagen plezier aan beleef.

Na 700 m komen we boven aan een viersprong met een oude knotwilg op het plateau van Bocholtz. De weg brengt
ons snel in de buurtschap Baneheide, waar we bij hoeve Heihof (uit 1704) kort pauzeren bij een waterput en een
waterpoel met zitbanken. Het is hier in het zonnetje goed toeven aan de oude Romeinse “Via Belgica” van Aken naar
Maastricht.

Het pad over het plateau trakteert vervolgens op weidse vergezichten en voert via veldwegen naar een berkenbos.
Daarna lopen we richting Overeys en dan naar Nijswiller/Wahlwiller. Als we twee zitbanken en een oriéntatiebord
passeren genieten we van een schitterend uitzicht , 0.a. op de 133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald en de twee
uitzichttorens op het Drielandenpunt. Ook ontdekken we de Sint Martinuskerk in Vijlen en “aan onze voeten” ons
einddoel: het wijndorp Wabhlwiller.

Als we dit pad omlaag met prachtig
uitzicht gevolgd hebben, bereiken we
onderaan het punt waar we begonnen
zijn met het volgen van de Selzerbeek

Nu slaan we de tegenovergestelde
richting in en volgen na een stukje
langs de oever een pad door een
weiland met fruitbomen en links het
Selzerbeekje, een zijbeek van de Geul.
Na een stenen brug bereiken we het
dorp en lopen richting de 12e eeuwse
Sint Cunibertuskerk (bekend om de op
panelen geschilderde zestien
kruiswegstaties van Aad de Haas).




Tegenover de kerk ligt de kersvers gerestaureerde Gasterie A Gen Kirk, waar we door de nieuwe eigenaars welkom

geheten worden tijdens het eerste weekend geopend na de verbouwing.

De wandelaars die met Julia het mooie
parcours rond de Selzerbeek in beide
richtingen verkend hebben en na een
flinke klim genoten hebben van
prachtige vergezichten, zijn al present.

Ook zij kijken tevreden terug op hun
mooie wandelmiddag.

De menu’s met keuze uit biefstuk en
kabeljauw vallen bijzonder in de smaak.
Het etentje blijkt een uitstekende
afronding van een mooie wandeldag.

Harrie, Corrie, Julia, Elly en Paul:
heel hartelijk dank voor de prima
organisatie!

Elle
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Varia-middag 4 april 2025 - excursie Sint Theresiakerk / PhilZuid

Verslag: Betty Heinen  Foto's: Betty Heinen en Julia Schmidt

Varia -middag 4 April 2025

Op het zonovergoten plein verzamelden 23 M.S.C.- ers zich, voor een
rondleiding in de Theresia-kerk / Philzuid-gebouw. Het kerkgebouw
staat er statig bij en de torenspits wijst trots naar de strakblauwe lucht
boven ons . Het is dan ook een uit- gelezen dag : zomers warm ( 22
graden !!!) en dat in April .!!

Het Varia -comité maakt ondertussen binnen, de koffie en vlaai
,gereed voor ontvangst.

Theo Thuis is onze gids en begint uitgebreid
over de bouw van deze kerk in Biesland (
Biesland betekent : nat en drassig land ). In
1933 /1934 is hij gebouwd door Ir.
Groenendael ,opgetrokken uit Kunrader-steen en bood plaats aan zo’n 1100 Gelovigen.

De glas in lood ramen van o.a .kunstenaars :Henk Schoonbrood, Max Weiss en Frans
Slijpen springen er uit en zijn schitterend ,zeker vandaag, omdat de zon haar stralen er door
heen laat schijnen.

Maar zoals heden ten dage vaak gebeurt, de kerk werd te groot, minder kerk-bezoekers en
de kosten voor onderhoud, huur en verwarming torenhoog, dus werd het : afstoten,
verkopen of slopen, wat natuurlijk heel jammer was voor zo’n prachtig gebouw.

Philzuid zocht echter oefenruimte voor hun
orkest en wonder boven wonder, deze kerk
bleek uitermate geschikt te zijn.

Heel veel ruimte en een goede klank in de kerk en ja natuurlijk

er moest toch nog veel veranderd worden en de kosten hiervoor waren
niet min ,maar het lukte.

Door middel van de verplaatsbare rode panelen ( welke tevens goede
klankborden zijn ) is de ruimte aangepast voor de muziek

en is er ook nog een gedeelte voor de erediensten . Mochten met
hoogtij dagen veel bezoekers komen , kunnen alle panelen weg

en is er genoeg plaats voor iedereen.

Theo
neemt ons
nu mee naar deze oefenruimte en we staan verbaasd
over de grootte van het toneel, waar met gemak het
Philharmonisch orkest en ook nog een evt. groot
zangkoor plaats kunnen nemen. Het is van alle
gemakken voorzien (licht, geluid ,versterkers en al wat
nodig is om Phil/Zuid goed te laten klinken )

In een kerk is het niet altijd even lekker warm, door de
ramen enz. komt er veel kou naar binnen. Voor de
orkestleden en de muziekinstrumenten niet fijn.
Voorzetramen en een flinke warmtepomp werden
geplaatst en zo kon men de zogenaamde koude
“valwind” beteugelen.

1



We dachten: dat was het dan ! Nee hoor ,Theo neemt ons via een
nieuw aangelegde trap naar beneden, om onder de kerk te komen.

Hier was vroeger een kleuterschool gevestigd en hadden de Scouting
en diverse andere clubs hun domicilie.

Niets meer van te zien.

Alles omgetoverd in : Administratie-ruimtes ,kantoren en

kleine “studio’s” ,waar diverse leden van PhilZuid apart,

hun partituur kunnen doornemen.

Een archief waar alle muziek stukken worden opgeborgen.

Een opslagplaats van diverse overbodige spulletjes.

“n Fijne lounge plek, gezellig in gericht , met bar ,om even bij te
komen.

Het ziet er allemaal piekfijn uit.

Tot slot nog een rondje om de kerk,
hier wordt een nieuwe tuin aangelegd
met rozenstruiken, dit ter ere van de
H. Theresia, die tranen huilde als “
rozen “

Theo is een bevlogen verteller en kan
nog wel een tijdje doorgaan ,maar hij
moest nog naar de Waalse kerk, voor
een volgende afspraak.

e O TS g g ]

Met een hartelijk applaus , een fles wijn en een envelopje met
bijdrage , nemen we afscheid ,gaan naar huis of genieten nog
even na van het prachtige zomerse weer.

T
L

! ","

12



Vrije nieuwsgaring:
MSC-nestor Wies Daemen viert haar 92¢ verjaardag.

Wies zelf kwam op een leuk idee om aan haar 92¢ verjaardag op 27 maart een
mooie herinnering te koppelen: ze vroeg aan Marcel van de Ven of het mogelijk
was samen naar de Observant te wandelen omdat zij deze klimmende route vanaf
het Statieplein in Kanne al lang niet meer gelopen had.

En daarom vertrok op zondag, 30 maart,
een aantal leden van de “zondaggroep”
met Wies richting het uitzichtplateau van
de Observant. Zoals altijd hield Wies vast
aan haar eigen vaste tred en kwam zonder
problemen aan de top van de Observant.

Kiky en Marcel hadden voor koffie en wafels gezorgd en iedereen genoot.
Het weer was prima, het uitzicht in alle richtingen groots en Wies was in
haar nopjes met haar prestatie.

Wies heeft in Kanne nog een ander favoriet punt : het kapelletje met
een verzameling kruisbeelden, waartussen ook een mooi exemplaar
van Wies hangt. Ook daarbij werd naderhand even stil gestaan en
Wies kon volop genieten van de souvenirs.

13



Vrije nieuwsgaring: Bezoek de Orchideeéntuin

ieder jaar weer een feest en gezellige uitstap
op alle dagen van de week en in het weekend!!

Orchideeéntuin Gerendal

Elk voorjaar bloeien de orchideeén en de andere zeldzame plantensoorten weer weelderig in de orchideeéntuin in het
Gerendal. De tuin bestaat sinds 1958 en ligt op een graslandhelling in het prachtige Limburgse heuvellandschap. Op
de helling groeit een verzameling van de soorten die specifiek in Zuid-Limburg voorkomen.

De orchideeéntuin in het Gerendal is alleen open tijdens de bloeitijd: van 1 mei tot en met half juni. Tijdens
openingstijden is er een gids van Staatsbosbeheer aanwezig om jouw vragen te beantwoorden. Of om je rond te
leiden door de tuin. Maar zelf rondwandelen mag natuurlijk ook.

Informatie:
e Gebied:Zuid-Limburg

o Leeftijd:alle leeftijden
e Overig: Honden niet toegestaan. Kunnen onder toezicht verblijven in de voorliggende Picknick-weide.

Bezoek in het voorjaar de weelderige orchideeéntuin in het Gerendal.

Startpunt Orchideeéntuin Gerendal:

Valkenburgerweg 6305 EA Schin op Geul alwaar parkeergelegenheid en bewegwijzering.

’

Praktische informatie:

e De orchideeéntuin is geopend van 1 mei t/m 15 juni, maandag t/m zondag van 10.00-17.00 uur

e .De toegang is gratis, vooraf aanmelden niet nodig

e De tuin ligt op een steile helling, er zijn een aantal trappen aanwezig en de paden zijn smal, daarom is de
tuin helaas niet toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking

Zie verder website Staatsbosbeheer.

Julia Schmidt
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https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/locaties/zuid-limburg

Wandelweekend Rurberg - Eifel 13 - 14 april

Verslag: Julia Schmidt, Elle Daemen Foto's: Julia Schmidt, Ans Hondelink
Met dertien MSC-ers gingen we op weg naar hotel Paulushof, gelegen in Rurberg/Simmerath voor twee wandeldagen.

De start was samen een kop koffie drinken in Hotel Paulushof
en de plannen voor de eerste dag afstemmen. Harrie en Lea
Hutschemakers, Julia Schmidt en Elly van den Essen besloten
samen een stevige wandeling te maken, terwijl Wies Daemen,
Ine Hofman, Elfriede Kulmer, Marlou van den Berg, Guus
Beaujean, Mieke Stax, Ans Hondelink en ik ervoor kozen om
met Corrie Mommen een wandeling naar Einruhr te maken.

Na het oversteken van de Paulushofdamm ging het snel berg op en
daarna langs de oever van de Obersee. Het was een mooie tocht
door beboste heuvels en afgewisseld met veel mooie uitzichten op
het merenlandschap.

In Einruhr werd genoten van een prima verzorgde pauze met
koffie en gebak in een restaurant aan de oever van de
Rursee, waar ook een aanlegsteiger was van de Rursee
Schifffahrt. Daar gingen we rond drie uur scheep voor de
terugtocht naar het hotel, gelegen aan de oever van het meer.
Eerst werd de dorst gelest door alle elkaar opvolgende
“thuiskomers” en aansluitend samen heerlijk gedineerd.

Een uitstekende eerste dag van het weekend was een feit.

Voor maandag waren routes gepland in het aangrenzende
gebied met de narcissenweides. De wilde narcissen bloeien
tussen maart en mei en er was een beetje angst dat de bloei dit jaar al voorbij zou zijn nu de lente zo zonovergoten
was. Eerst ruim een half uurtje met de auto berg of en af rijden richting Monschau en dan bij de Héfenermihle aan de
Muhlenweg een parkeerplaats veroveren.. Dat lukte wonderwel en er werd in dezelfde groepen als de eerste dag
gewandeld.

Samen met Corrie Mommen werd de 5.2 km
lange narcissen-rondweg door het Perlenbachtal
gelopen. En gelukkig waren nog niet alle
narcissen uitgebloeid.

Overigens kregen we nog veel meer mooie
bloeiende planten voorgeschoteld.

Ans Hondelink kon haar grote passie voor
fotograferen de vrije teugel geven.

Het heerlijke wandelweekend werd besloten met
een gezellig etentje bij restaurant Harvey in
Maastricht.

Met grote dank aan de wandelleiders! Elle
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De lange variant.

Ook wij verlieten, gesterkt door koffie, blij gemoed onze
pleisterplaats. Hotel Paulushof.

Ging het wel of niet regenen, na zoveel zomers weer weet je
bijna niet wat regen is. Toch maar even een pluutje. Een
klimmetje door dorp Rurberg naar een kapel. Waarvan later
bleek dat we daar helemaal niet moesten zijn. Na enig draal,
kaart bestuderen en telefoon raadpleging vonden wij de juiste
route. Van tevoren was afgesproken dat het avontuur zou
brengen wat betreft de route. Niet echt uitgezet en ook niet
voorgelopen.

We bleken er steeds met vereende krachten en niet in de
laatste plaats met de telefoon van Harrie, uit te komen.

De natuur in ontluikende vorm, geweldig. Bospercelen
wisselde zich af met mooie vergezichten op omringende
heuvels en de Rursee.

Zou er in Woffelsbach een aanleg/horeca mogelijk zijn? Reken
maar. Overbezet, maar toch vrij snel kregen wij een plek. De
taart keuze bleek groots en voor elk wat wils. Buiten begon de
regen. Na deze huig strelende ervaring vervolgden wij, inmiddels
was het droog, onze weg. Geheel onwetend de verkeerde kant
uit waardoor we toch nog aan de waterkant belandden. Mooi
stukje Woffelsbach.

Opnieuw sterk dalend en stijgend landschap bracht ons uiteindelijk via een geweldig lange trap aan de oever van de
plek waar Rurberg en dus ons hotel lag. Een mooie en fijne dag .

Voor het tweede wandelavontuur de route langs de
Perlenbach. Eveneens wonderschoon zeker nu er
geen spoortje bewolking aan de lucht was. Opnieuw
een lente ervaring puur sang. En veel bloeiende
narcissen en groot Hoefblad. Dat eigenwijs vaak
midden in een beekje stond te zijn. Op een camping
bemachtigden wij zelfs een kopje koffie!!

Wederom bleek de concrete bewegwijzering vele
kanten op te kunnen. Maar gezien onze eerdere
ervaring vonden wij toch steeds de juiste route. Mooi,
gezellig en voldaan sloten wij de wandeling aan het
beginpunt af. Daar bleken enkelen al vertrokken, deden
wij ook. Maar de bakker in Eupen konden wij toch niet
voorbij fahren zonder even bij hem aan te leggen voor
een afscheids-taartje van een fijn wandelweekend.

Harrie, Lea, Elly en Julia

16



